Molenweekend Noord-Holland zuid.

Een relatief smalle strook land van de kust (Zandvoort)
tot aan het IJsselmeer (Amsterdam) is een beetje een
stiefkindje in de molenwereld. Ondanks het feit dat in
deze strook vele interessante molens staan moet dit
gebied het afleggen tegen de molendichtheid van het
Rijnland met zijn vele wipmolens of tegen de
imposantheid van het Noord-Hollandse
polderlandschap met zijn dikke binnenkruiers.

Om hier verandering in te brengen heeft de SMZK
(Stichting Molens Zuid Kennemerland) besloten om dit
jaar juist voor dit gebied een molenweekend te
organiseren. Het initiatief van deze enthousiaste club
uit Haarlem vond snel een gewillig oor in de regio.

Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober zullen in dit
gebied vele molens draaien en de meeste zijn tevens
te bezichtigen. Ook de Leeuw zal beide dagen voor het
publiek geopend zijn.

Omdat op zondag niet alle molens mee zullen doen
maakt juist deze dag het interessant voor molenaars
van elders uit den lande om op pad te gaan. Zaterdags
moeten zij meestal met hun ‘eigen’ molen aan de
gang. Om dit effect te versterken is tijdens deze dagen
ook de werkplaats van de SMZK aan het Spaarne in
Haarlem geopend om liefhebbers in staat te stellen
elkaar hier te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Recept Maissoep 1,5 liter

Benodigd: 100 gr. maismeel 50 gr. bloem

50 gr. boter 50 gr. spekblokjes

0,5 gehakte ui blikje maiskorrels

1 groentebouillonblokje

1,5 liter koud water
Smeilt de boter in de pan. Zet de uitjes en de spek even
aan in de boter. Doe de bloem en het maismeel bij de
boter, meng het geheel goed en laat onder regelmatig
roeren het meel garen. Voeg een derde van het koude
water bij het mengsel (roux) en blijf roeren zodat er een
gladde massa ontstaat. De rest van het water beetje bij
beetje toevoegen. Bouillonblokje toevoegen en alles 5
minuten door laten koken. Het geheel passeren door
een fijne zeef en zoete maiskorrels als garnering
toevoegen.
Eet smakelijk!

Korenmolenbe Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer

Postadres: Secretariaat
Stichting Korenmolen De Leeuw
Fuutlaan 19

1431 VN Aalsmeer

Openingstijden:

dinsdag: 13.00 - 16.30 uur

zaterdag: 13.00 - 16.30 uur

Extra:

zaterdag 6 september 10.00 — 16.30 uur
zaterdag 11 oktober  10.00 - 16.30 uur
zondag 12 oktober 10.00 - 16.30 uur
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Molenvrienden,

Na een mooie zomer en de vakanties pakken we
allemaal weer de draad op. Tijd voor de tweede "Meel
van de Leeuw".

Ondanks het warme weer heeft de molen met
regelmaat kunnen draaien. Na zeven en een halve
maand zijn er toch al weer ruim 140.000
asomwentelingen gemaakt. Hiervoor een compliment
aan onze molenaars, want met de windstille periodes i
het niet altijd eenvoudig om de meeltonnen gevuld te
houden.

De molenexcursie was dit jaar wederom een groot
succes. Naast de molens in Heusden hebben we
diverse molens bezocht in de Alblasserwaard. Een
unieke polder met zo'n 50 molens. De meeste nog fier
staand in het open landschap. Echter tussen Nieuw
Lekkerkerk en Alblasserdam ligt Kinderdijk, met 19
molens geplaatst op de lijst van Werelderfgoederen
van Unesco. Kinderdijk is volledig omsloten door de
industriegebieden van Alblasserdam en de
kadegebouwen aan de Lek. Historisch gegroeid met
weinig oog voor landschappelijke waarden en
molenbiotopen.

Met de Leeuw komen we binnenkort ook in zo'n
situatie. Er zijn plannen voor nieuwbouw naast de
molen en dit is ook nodig voor de uitstraling van het
winkelcentrum. Hierbij moet men echter wel rekening
houden met de molen. De Leeuw is een stellingmolen
met een stelling op 8 meter hoogte, dus gebouwd om
tussen de bebouwing te staan, maar dan moet de
directe omgeving deze hoogte ook respecteren.

6 September is het weer corsozaterdag. Traditioneel
een van de drukste zaterdagen op de molen. U bent
van harte welkom om bij een bekertje koffie de
verschillende soorten cake en brood te komen .
proeven.

Berry Nijmeijer
Voorzitter Stichting Korenmolen "De Leeuw"
Tel.:0297 345042, e-mail:b.nijmeijer@zonnet.nl
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Onze Molenexcursie

Op zaterdag 31 mei verzamelden zich om 8 uur'’s
morgens vijf mensen op de molen voor de jaarlijkse
excursie. Dit jaar voerde de excursie ons naar Zuid-
Holland en Noord-Brabant, om een zestal molens te
gaan bezichtigen. Na een korte stop in Roelofarends-
veen, waar we nog 2 excursiegangers opgehaald
hebben, kon de reis echt beginnen. Ons eerste
reisdoel was molen “Nooit Volmaakt” in Gorinchem.
De molen ligt op de stadswallen en in combinatie met
het prachtige weer was dit een schitterend gezicht.

Na bezichtiging van de molen en een kop koffie
vertrokken wij, bepakt met een brood en enkele
ansichtkaarten, richting het oude vestingstadje
Heusden. Op de vesting zijn drie standerdmolens
gebouwd. De molens dragen de zeer originele namen
“1” “2" en “3". Ons bezoek begon bij molen 3, alwaar
molenaar Camiel Damen ons rondleidde. De molen is
uitgerust met een zogenaamde evenaar, die gebruikt
wordt bij het vangen van de molen. Aangezien dit
systeem iets is dat we bij ons in de omgeving niet
kennen waren er uiteraard een aantal van onze
molenaars die wel eens even wilde proberen om de
molen te vangen. Allen slaagden met glans....

Na deze grote inspanning had iedereen zijn lunch dik
verdiend. Zittend op een terras aan de haven, met
zicht op de molens 1 en 2, was het op zijn zachtst
gezegd “goed toeven”. Na de lunch liepen wij in het
heerlijke zomerzonnetje richting molen 1. De 1 is van
origine een Belgische molen, maar is in 1971 naar
Heusden verplaatst. Na ook nog een bezoek aan
molen 2 vertrokken wij in een - gelukkig met airco
gekoelde - auto richting Zuid-Holland.

In Goudriaan stapten wij uit bij de molen met de op
één na grootste vlucht van Nederland.

De Goudriaanse molen heeft een geviucht van maar
liefst 29.15 meter! Als je dit afzet tegen de 22.44
meter van De Leeuw besef je hoe enorm dit is. De
molen was geweldig goed onderhouden en er was
dan ook niet één onderdeel te vinden dat niet keurig in
de verf zat. Na ons vertrek van de molen klom de
molenaar ook direct de wiek weer in om met zijn
schilderwerk verder te gaan.

Onze laatste stop was bij de Westermolen in
Langerak, een gigantische Alblasserwaardse
wipmolen. Interessant was het oude dieselgemaal
naast de molen dat destijds op de plaats van een
andere molen is neergezet. Heel bijzonder aan het
gemaal is dat het een schepradgemaal is, iets wat je
niet vaak ziet. Voor het gemaal is het oude scheprad
uit de molen gebruikt. Dit scheprad is groter gemaakt
en het gemaal heeft nu een uitmaalcapaciteit van 90
tot 100 m3 water per minuut !!!!

Met een kop koffie in Langerak kwam een eind aan
een heel geslaagde dag.

Wat de bestemming voor de excursie van volgend
jaar zal worden is nog voor discussie vatbaar.
Suggesties zijn altijd welkom....

Robert Berkovits, molenaar

Kortste nacht

In de nacht van 20 op 21 juni jl. heeft op de Leeuw
voor het derde jaar in successie het zogenaamde
nachtdraaien plaatsgevonden. Dat de molenaars op
de Leeuw in de nacht van vrijdag op zaterdag, het
dichtst bij de kortste nacht, de molen de hele nacht
loslaten is inmiddels in de molenwereld al bekend.
Wederom mochten we ons gelukkig prijzen met vele
bezoekende molenaars die ergens gedurende de
nacht langskwamen om in nagedachtenis van Jan
Lunenburg de molen te vangen en weer te laten
gaan. Nieuw dit jaar was het feit dat ook de
Stommeermolen de hele nacht heeft doorgedraaid.
De molenaar Jan Hofstra wilde graag meedoen aan
deze speciale nacht. Op vrijdagavond werden de
nachtbrakers reeds muzikaal onthaald door twee
totaal verschillende Aalsmeerse muziekverenigingen.
Speciaal voor de gelegenheid was het jaarlijkse
concert van “Sursum Corda” gecombineerd met een
optreden van het smartlappenkoor “Denk aan de
Buren”. Samen wisten zij de Zijdstraat snel in een
feeststemming te brengen. Al gauw stonden vele
toeschouwers uit volle borst mee te zingen.

Wat ons betreft mag dit festijn volgend jaar weer op
het Molenplein plaatsvinden.

Jop Kiluis, molenaar




