Oliebollenrecept.

ingrediénten:

1 kg bloem zakje gist

2 eieren zakje rozijnenmix
theelepel zout eetlepel suiker

1 liter lauwe melk zonnebloemolie

Meng de gist, suiker en het zout door de bloem. Klop
de lauwe melk en de eieren vervolgens door de bloem
tot een glad dik beslag. Roer de rozijnenmix losjes door
het beslag. Laat het beslag onder een vochtige doek
op een warme plaats een klein uur rijzen. Verhit
intussen de olie tot circa 180 graden Celsius.

Vorm de oliebollen met twee lepels en bak ze in
ongeveer 5 minuten goudbruin.

EET SMAKELIJK EN EEN GEZELLIGE
OUDEJAARSAVOND I

Voordeeg

Veel mensen gebruiken een bakverbeteraar (ook wel
broodverbeteraar) om hun thuis gebakken brood iets
‘op te trekken’. Immers, niet alle meelproducten en
mixen leveren even gemakkelijk de structuur die wij zo
graag in ons brood zien. Maar hoe moet dat nu als men
nu juist zelf zijn brood bakt en aan de toegevoegde
stoffen wil ontkomen, of een laag glutendieet moet
houden?

Er is een oplossing, zij het iets minder gemakkelijk dan
de toepassing van bakverbeteraars. Deze oplossing is
al honderden jaren oud, maar in de loop van de tijd in
de vergeethoek terecht gekomen. Deze oplossing heet:
voordeeg.

Voordeeg maakt men 24 uur voor men het brood gaat
maken. Kortweg komt het er op neer dat men 15% van
alle ingrediénten voor het brood de dag ervoor reeds
mengt. Direct na het mengen gaat het voordeeg in een
afgesloten bakje in de koelkast. Als men een dag later
het brood gaat bakken kan het voordeeg hier gewoon
(rechtstreeks uit de koelkast) aan worden toegevoegd.
Probeer maar eens. Het resultaat zal u verbazen.

Korenmolen De Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer

Postadres: Secretariaat
Stichting Korenmolen De Leeuw
Fuutlaan 19 :

1431 VN Aalsmeer

Openingstijden:
dinsdag: 13.00- 16.30 uur
zaterdag: 13.00 - 16.30 uur
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Molenvrienden,

Nat en koud buiten, warm en gezellig binnen met de
kerstboom aan. Dat zijn de donkere dagen voor kerst.
In een paar dagen tijd van mooi vriezend weer naar
plotseling 10 graden Celsius, met veel regen, is te veel
verschil voor onze molen. Een hele week niet kunnen
malen noch draaien, omdat de condens van de vang
droop en zelfs de stenen helemaal klam waren. Een
situatie waar we helemaal niets aan kunnen doen,
maar die wel heel lastig is omdat onze klanten wel
meel nodig hebben. De omzet van onze producten is
zo snel gestegen dat er steeds meer op voorraad moet
zijn en elke windrijke dinsdag en zaterdag ten volle
benut moet worden. Vaak lukt dit niet en is met name
onze molenaar Kees Hoogeveen op andere dagen aan
het malen om de voorraad op peil te houden.

We zijn blij dat onze producten zo goed aanslaan,

maar het legt een zware druk op iedereen op de molen.

De molenaars zijn druk bezig met het malen, builen en
mengen en beneden zijn onze trouwe vrijwilligers aan
't werk om alles weer af te wegen, te verpakken en te
stickeren, Tussendoor komen er gelukkig ook nog
bezoekers op de molen en worden er steeds meer
vragen over baktechniek gesteld.

Voor al deze zaken kunnen we best een paar extra
handen gebruiken. Zaterdags willen we graag eerder
open zijn en moeten er eigenlijk twee mensen beneden
staan. Om deze wensen te vervullen hebben we meer
vrijwilligers nodig. Hebt u interesse of kent u iemand in
uw omgeving die hier belangstelling voor heeft, laat het
ons dan even weten.

2003 Is een goed molenjaar voor Aalsmeer geweest.
De teller staat bij ons inmiddels al weer op 200.000
asomwentelingen en het zal me niet verbazen als de
Stommeermolen over de 1 miljoen heen gaat.

Inmiddels is ook de Zwarte Ruiter aan de Jac.Takkade
na een ernstig verval voor het grootste gedeelte
gerestaureerd en weer draaivaardig. Wie had dat 10
jaar geleden kunnen denken: Van twee bouwvailen en
een kreupele molen naar drie fier draaiende molens in
2004. Aalsmeer mag er trots op zijn. In een volgend
"Meel van de Leeuw" zullen de andere twee
Aalsmeerse molens uitgebreid aan bod komen.

Afscheid van Jan Pieter Molenaar

Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een
molenaar die haast vanaf het begin (na de restauratie
in 1996) bij de Leeuw gemalen heett.

Jan Pieter Molenaar is een van de vrijwillig molenaars
die elke dinsdag aanwezig is en enkele jaren geleden
ook met grote regelmaat op zaterdag meedraaide.

Naast het molenaar zijn is J.P. ook de nestor van onze
molenaars. Alle molenaars bij ons zijn bij hem in de
leer geweest om de fijne kneepjes van het maalproces
in de vingers te krijgen.

Toen de “Hygiénecode” zijn intrede deed heeft J.P.
deze code zolder voor zolder op de Leeuw ingevoerd,
met als resultaat dat de Leeuw nu aan alle eisen
voldoet.

Ook de inkoop van alle grondstoffen doet J.P. al jaren,
waarbij kwaliteit en prijs de belangrijkste
uitgangspunten zijn.

Al deze werkzaamheden zullen nu aan andere
personen overgedragen moeten worden.

Jan Pieter we zullen je missen! Bedankt wat je
allemaal voor de Leeuw hebt gedaan.

Rest mij nog iedereen en fijne jaarwisseling toe te
wensen ( zonder vuurpijlen in de buurt van molens )
en geluk en gezondheid voor 2004, namens alle
vrijwilligers van de Leeuw.

Berry Nijmeijer ;
Voorzitter Stichting Korenmeolen "De Leeuw"
Tel.:0297 345042, e-mail:b.nijmeijer@zonnet.ni

Molenweekend Noord-Holland zuid.

Robert Berkovits, molenaar op De Leeuw, was één
van de initiatiefnemers van het eerste molenweekend
Noord-Holland zuid. In dit weekend in oktober waren
de meeste molens in een brede band vanaf ‘t Y bij
Amsterdam tot aan de Noordzee één of twee dagen te
bezichtigen. “Nou én”, zult u denken. “Onze molen is
altijd al twee middagen per week te bewonderen”.
Welnu, doorgaans is een dag waarin zoveel molens
tegelijk aan het werk zijn iets bijzonders. Eigenlijk
gebeurt dat alleen met Nationale Molendag.

En daarin ligt ook direct de oorsprong van het
verschijnsel van regionale molenweekenden.

Op nationale molendag draaien immers alle molens,
zodat molenaars dan niet in de gelegenheid zijn om
andere molens te bezoeken. En kunt u zich grotere
molenliefhebbers dan molenaars voorstellen? Juist
daarom zijn er al sinds jaar en dag regionale dagen
of zelfs weekenden. Alleen in onze regio was dat nog
nooit eerder georganiseerd. Mogelijk door de lage
organisatiegraad van de molens in onze buurt.

Maar afgelopen oktober was het zover. De Leeuw
zou op beide dagen open zijn voor publiek, het was
droog en zonnig, er stond wind, kortom de
omstandigheden waren fantastisch. Maar het was
juist het mooie weer dat er voor zergde dat De
Leeuw die zondag niet heeft kunnen draaien. Door
de langdurige droogte is al het houtwerk gaan
krimpen en zich gaan zetten. Hierdoor was o.a. het
bovenwiel wat los geraakt van de as. Door de
opmerkzaamheid van Edwin Eveleens, de molenaar
van de zaterdag, werd de molen bijtijds stilgezet en
kon schade worden voorkomen.

Toch kon de Leeuw zich op zondag verheugen over
warme belangstelling van de molenliefhebbers die
vanuit het gehele land op dit weekend waren
afgekomen. Zo ontvingen we molenaars uit Limburg,
Brabant, Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.

Het organiserende
comité had met haar
landelijke publiciteits-
campagne duidelijk de
doelgroep weten te
bereiken. Al met al een
bijzonder geslaagd
weekend dat in 2004
op 9 en 10 oktober haar
tweede versie zal
beleven.

Jop Kluis, molenaar.




