Nachtdraaien op “De Leeuw”

Dit jaar zal voor de 4° maal de “24-uur van Aalsmeer”
worden georganiseerd op molen de Leeuw. Het
maalteam zal dan De Leeuw vanaf vrijdag 9 juli om
18:00 uur tot zaterdag 10 juli 18:00 uur continue laten
draaien. De 24-uur is ontstaan als speciale actie tijdens
de eerste lustrum viering. De nacht werd toen door de
molenaars opgedragen aan Jan Lunenburg, die een
jaar eerder was overleden. Sinds die eerste keer heeft
een groeiend aantal molenaars tijdens deze nacht de
weg naar De Leeuw gevonden. Zij komen dan om, ter
nagedachtenis aan Jan, de molen even te vangen en
hun naam in het logboek in te schrijven.Verleden jaar
werden in de 24 uur net geen 10.000 omwentelingen
van de bovenas geregistreerd. Met een beetje gunstig
weer moet dat record dit jaar toch te breken zijn?

Nieuwe bakmixen op Korenmolen "De Leeuw"

Naast de traditionele meelsoorten zijn er steeds meer

bakmixen verkrijgbaar op de molen:

- Mooie voorbeelden hiervan zijn de Waldkorn en
Meergranenmix.

- Het maisbroodmix is nieuw en geschikt om een mooi
maisbrood mee te bakken. Maismeel heeft geen
gluten, dus zal zelf nooit kunnen rijzen, daarom is er
bloem aan toegevoegd.

- Ciabatta, de grondstof voor het populaire ltaliaanse
brood is vanaf nu ook te verkrijgen op de molen.

Dit is een broodmix waarvan het deeg in de
broodbakmachine gemaakt wordt, maar het bakken
moet in de oven. Dit vanwege de vorm en het jasje
van roggemeel, dat als laatste er omheen komt.

Op de afdeling zoete lekkernijen zijn er naast onze

cakemixen ook een paar toevoegingen:

- De Brownies mix voor de typische American
Brownies. Een heerlijke chocoladecake waar naar
eigen inzicht krenten of rozijnen aan toegevoegd
kunnen worden.

- Muffinmix bekend van bij de bakker en de tearoom.
Nu hoeft dat niet meer, u maakt muffins zelf net zo
gemakkelijk en snel. Koekje of gebakje vergeten bij
de koffie? Even snel een Muffinbeslag naar eigen
smaak maken, in de oven en klaar is kees.

Veel plezier bij het bakken.
Lees de recepten op de verpakking.

Korenmolen De Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer

Postadres: Secretariaat
Stichting Korenmolen De Leeuw
Fuutlaan 19

1431 VN Aalsmeer

Openingstijden:

dinsdag: 13.00- 16.30 uur
zaterdag: 13.00 - 16.30 uur
Extra:

vrijdag 9juli 18.00 - 21.00 uur
zaterdag 10 juli 09.00 — 18.00 uur

“Meel van de Leeuw” nr.4

Korenmolen
“De Leeuw”

Mei 2004

Aalsmeer




mei 2004
Molenvrienden,

De drukke tijd met veel molenactiviteiten breekt weer
aan:

8 mei was de landelijke molendag. In Aalsmeer vaak
een rustige dag omdat de geraniummarkt op het
Raadhuisplein veel publiek trekt, maar de echte
liethebbers weten ons toch wel te vinden.

In juni is onze molen voor de tweede keer
examenmolen. Het zal de examencommissie vorig jaar
goed zijn bevallen, want ik heb begrepen dat het vrij
uitzonderlijk is dat een molen twee jaar achterelkaar
examenmolen is.

12 juni: Onze jaarlijkse excursie. Dit jaar naar het hoge
noorden. Groningen heeft een grote diversiteit aan
molens en Jop heeft hier weer een mooie selectie uit
gemaakt die we gaan bezoeken. Aanmelden op de
molen of via onderstaand telefoonnr./ e-mail adres.

9 en 10 juli: De inmiddels traditionele nacht van de
Leeuw, 24 uur non-stop draaien en malen, met
vrijdagavond live muziek op het Molenplein.

Binnenkort wordt de tweede zolder onder handen
genomen. Een gedeelte zal magazijn worden. Dit is
ook hard nodig met onze snel stijgende productie en
verkoop. Aan de expositieruimte voegen we een
presentatie van granen en meelsoorten toe. Tevens zal
er een expositie komen van alle gebruikte houtsoorten
op de molen en in welke onderdelen de houtsoorten
zijn verwerkt. De foto-expositie op de eerste zolder van
diverse soorten windmolens blijft gehandhaafd.

Sinds enkele maanden is Paul Rijkers een van de
molenaars op de Leeuw. Paul is al vele jaren molenaar
op de Otter in Amsterdam. De Otter is de oudste
Paltrok van Nederland en staat midden in de stad.
Door de steeds slechter wordende biotoop kan deze
molen vrijwel niet meer draaien. Er worden nu zelfs
plannen gemaakt om de Otter te verplaatsen naar een
plek buiten de stad. Paul, ik hoop dat je bij ons weer de
wind in de zeilen krijgt en menig kaar leeg gaat malen.

Berry Nijmeijer
Voorzitter Stichting Korenmolen "De Leeuw"
Tel.: 0297-345042, Email: b.nijmeijer@kabelfoon.nl

Molenexcursie 2004

leder jaar wordt in juni voor geinteresseerden een
molenexcursie georganiseerd. Op zaterdag vertrekt
dan een kleine hechte groep naar ‘verre oorden’ om
aldaar de molens van dichtbij te bekijken. En dit jaar
zijn het met recht ‘verre oorden’. In het weekend van
12 en 13 juni wordt namelijk het Groninger
molenweekend georganiseerd en van die gelegenheid
willen wij graag gebruik maken. Daarom zullen wij op
zaterdag 12 juni vroeg bij de molen verzamelen om de
reis naar het hoge noorden te ondernemen. Het
programma voor die dag ligt nog niet helemaal vast
maar het ziet ernaar uit dat het gaat lukken om
wederom een aantal unieke molens te bezoeken.
Voorlopig staat op het programma een (erg) grote
stellingkorenmolen, een poldermolen met dubbele
vijzel! en....als het allemaal gaat lukken gaan we ook
een kijkje nemen bij een lattenzagertje. Als het weer
net zo mee werkt als de afgelopen twee jaar wordt het
weer een dag om in de boeken bij te schrijven.
Geinteresseerd? Neem even contact op met: Berry
Nijmeijer 0297 345042 of Jop Kluis 0297 344297.

“De Leeuw” examenmolen

Zoals door Berry al gemeld is De Leeuw de eer te
beurt gevallen om als één van de examenmolens voor
het voorjaarsexamen van “De Hollandsche Molen” te
mogen dienen. Op zo’n dag worden vier kandidaat-
molenaars door een speciale examencommissie
beoordeeld. Hierbij worden zowel de praktische
vaardigheden getest als de uithoeken van de
theoretische kennis van de kandidaten opgezocht.
Een examen duurt ongeveer anderhalf uur. Voor de
kandidaten is dit anderhalf uur zweten en voor de
examencommissie, die is samengesteld uit experts
vanuit heel Nederland, betekent dit een lange
intensieve dag.

De Leeuw wordt beschouwd als ideale examenmolen.
Alles is goed toegankelijk en tiptop in orde. Daarnaast
kunnen wij, door de grote maalploeg, de kandidaten
tijdens hun laatste weken voor het examen een
intensieve begeleiding bieden. En nu maar hopen op
een beetje fatsoenlijk molenweer!

Jop Kluis, molenaar

Maalploeg wijzigingen

Per 1 januari van dit jaar heeft Jan Pieter Molenaar
de maalploeg van de Leeuw verlaten. Jan Pieter is
erg actief in de molenwereld en bewoont/bemaalt
nog altijd de Blauwe Molen in Rijpwetering. Ondanks
dat we zijn inzet en kennis missen hebben wij er
natuurlijk alle begrip voor dat hij het ‘een tandje
rustiger’ aan doet. Met het vertrek van Jan Pieter
dreigde er problemen te ontstaan bij de dinsdag-
ploeg. Het maalbedrijf is inmiddels zover uitgebouwd
dat het ondoenlijk is om op deze dag alles aan één
molenaar over te laten. Gelukkig was Edwin
Eveleens (een molenaar uit de zaterdag-ploeg)
bereid om zijn werk zo om te gooien dat hij vanaf 1
april in de dinsdag-ploeg maalit. Met deze wijziging
ging de zaterdag-ploeg echter terug van vier naar
drie man. Maar inmiddels is ook dit opgelost. Paul
Rijkers, molenaar van zaagmolen de Otter in
Amsterdam, is bereid gevonden voor één zaterdag
per maand het team van De Leeuw te versterken.
De maalploeg van De Leeuw ziet er nu als volgt uit:
ledere dinsdag Kees Hoogeveen en Edwin Eveleens.
1° zaterdag van de maand: Dick Prins

2° zaterdag van de maand: Jop Kluis

3° zaterdag van de maand: Paul Rijkers

4° zaterdag van de maand: Robert Berkovits

(5° zaterdag van de maand: in onderling overleg)

Onze molen in Amerikaans TV programma

Zoals reeds gemeld in de Nieuwe Meerbode hebben
we een filmploeg uit Amerika op bezoek gehad.

In een reisprogramma voor een Amerikaanse TV
zender wordt een beeld gegeven van Nederland,
daarin zal ook “De Leeuw” een plaatsje krijgen.

We hopen t.z.t. het resultaat te zien.
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