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De nacht van Aalsmeer wordt georganiseerd in het
kader van het derde Molenweekend Noord-Holland-
zuid. Tijdens het molenweekend zijn ongeveer 20
molens in en om Amsterdam en Haarlem geopend voor
het publiek. leder jaar staat er één molen in het
middelpunt van het weekend en dit jaar zal dat “De
Leeuw” zijn, met als speciale actie het nachtmalen.

Het komt tegenwoordig niet zo veel meer voor dat er

‘s nachts gemalen wordt met een molen, maar vroeger
was dit niet ongewoon. Het was immers zo dat
molenaars afhankelijk waren van de wind en dat na
een windstille periode ieder moment van wind benut
moest worden, ook als dat 's nachts was. Om dat
gevoel van vroeger weer een beetje terug te krijgen
zullen zowel “De Leeuw” als “De Stommeermolen”
tijdens het molenweekend de hele nacht draaien en
zal de tijd voor heel even terug gaan naar de vorige
eeuw.

Voor meer informatie over de molens die deelnemen
aan het Molenweekend Noord-Holland-zuid kunt u
terecht op www.smzk.nl.

TEFF

Sinds kort verkopen we teff op de molen. Teff is een
oeroud graangewas afkomstig uit Ethiopi& en Eritrea
en wordt daar al zeker 5000 jaar geteeld.

In ons land wordt inmiddels + zeshonderd hectare teff
geteeld, voornamelijk in Noord-Nederland. Zo’'n tachtig
boeren telen het. De teff wordt half augustus, begin
september geoogst. Van één hectare wordt 1000 kg
graan geoogst. De teffplant lijkt op gras het wordt ook
wel liefdesgras genoemd. Teffzaad is zo groot als een
suikerkorrel en afhankelijk van de soort wegen 40 tot
140 teffkorreltjes evenveel als één tarwekorrel

Zo'n 2 procent van de mensen is in meer of mindere
mate intolerant voor gluten (coeliakie). Gluten komen
voor in granen zoals tarwe, rogge, gerst en haver. Teff
is glutenvrij en ondanks het feit dat het geen gluten
bevat heeft het toch goede bakeigenschappen, zodat
er een prima brood van gebakken kan worden. Teff
heeft tevens een hoge energiewaarde. Dit komt
doordat het aandeel kiem en zemel groot is ten
opzichte van de rest van het zaad.
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Openingstijden: dinsdag: 13.00- 16.30 uur
zaterdag: 13.00— 16.30 uur
Tijdens opening bereikbaar tel: 0297 346 012

Korenmolen De Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer

Wetenschappers leggen ook een relatie tussen teff en
het haast niet voorkomen van bloed- en vaatziekten in
de landen van herkomst. Teff is een vast voedsel-
onderdeel van de Ethiopische marathonlopers.

Teff is op de molen te koop in verpakkingen van 5 kilo.
De verkoop is alleen in de originele verpakkingen om
gluten besmetting tegen te gaan.

Teff is een toevoeging aan ons brede scala van
producten en hierdoor kunnen we de coeliaki patiénten
In de regio van dienst zijn.

In de molen zijn diverse recepten beschikbaar voor het
bakken van bruin- of witbrood, kleine pizza's, cake en
pannenkoeken met teffmeel.

‘Meel van de Leeuw” nr.9. sept. 2005

Korenmolen
“De Leeuw”

Aalsmeer
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september 2005
Molenvrienden,

In de vorige “Meel van de Leeuw” heeft u kunnen lezen
dat onze voorzitter Berry Nijmeijer is afgetreden.

Het bestuur heeft aan mij (Ko Ferdinandusse)
gevraagd om deze functie op mij te nemen.

Al sinds de oprichting van de “Stichting korenmolen De
Leeuw” in maart 1994 zit ik in het bestuur en vanaf
1999 als secretaris, welke functie nu door Jan Ran

( reeds 5 jaar bestuurslid) wordt overgenomen.

Wij spannen ons als bestuur in om onze korenmolen in
het hart van Aalsmeer zo goed mogelijk te laten
functioneren en dit monument te behouden, niet alleen
voor de huidige bewoners maar ook voor het
nageslacht. We kunnen dit echter niet alleen en
hebben daar hulp bij nodig van vrijwilligers voor de
verkoop e.d. en natuurliik ook hulp van vrijwillig
molenaars.

Helaas is deze zomer door onenigheid tussen onze
molenaars door twee van hen afscheid genomen en
moeten we erg veel moeite doen om, vooral in de
vakantietijd, de touwtjes aan elkaar te knopen en het
maalbedrijf gaande te houden.

Zoals u zult begrijpen zorgt deze situatie ook voor
vertraging in het opzetten van het wettelijk
voorgeschreven productvolgsysteem waarover wij u in
een eerdere publicatie hebben geinformeerd.

Bij de opensteling van de molen tijdens de corso-
braderie op 3 september hebben wij door gebrek aan
vrijwilligers af moeten zien van de verkoop van brood
en het laten proeven van onze cakeproducten, zoals
we dat andere jaren hebben gedaan.

Ik besluit mijn eerste bericht als voorzitter dan ook met
een dringend verzoek aan u allen om u in te spannen
vrijwilligers te vinden die eenmaal in de 6 a 8 weken op
zaterdagmiddag in de molen willen helpen bij de
verkoop van onze producten.

Ko Ferdinandusse
Voorzitter “Stichting korenmolen De Leeuw”
Tel: 0297 321 541

Even voorstellen

Als één van de molenaars van korenmolen “De
Leeuw” wil ik mij graag even aan u voorstellen:

Mijn naam is Dick Prins, geboren op 21 mei 1937 en
tot mijn 17 wonend in de Zijdstraat nr. 70. Mijn vader
had daar een zaak in elektrische apparaten.

Van jongs af aan was ik al sterk geinteresseerd in
alles wat met molens te maken had, dat werd mede
veroorzaakt door het feit dat ik molen “De Leeuw”
boven vanuit ons huis kon zien. Ook al spelend kwam
ik vaak langs en bij de molen. lk vond het erg
teleurstellend dat hij er in die dagen niet goed bij stond

-en vooral dat hij gedurende vele jaren zonder wieken

heeft gestaan.

Na het sparen van molen-luciferdoosjes, molen-
sigarenbandjes en molenkaarten werd mijn
belangstelling voor molens in het algemeen steeds
serieuzer en zo kwam het dat ik na mijn U.T.S.
bouwkunde-opleiding in de  molenrestauratie
(molenmakerij) ging werken. Eerst in Zeeland bij een
molenmaker in Brouwershaven, waar ik via
familiecontacten terecht kwam en vervolgens in een
heel ander deel van het land, n.l. in Zuidlaren (Dr) van
waaruit wij in de provincie Groningen enige
restauraties hebben uitgevoerd.

Doordat mijn uitstel van militaire dienstplicht werd
ingetrokken (er was toen een periode van minder werk
in de molenmakerij) moest ook ik onder de wapenen.
Daarna was er door allerlei overheids-bezuinigingen
(ook toen al !!) nog weinig te doen in molenland en
ben ik via een omweg bij de gemeente
Haarlemmermeer in dienst getreden, o.a. bij het
gemeente archief, waar ik tot 1977 werkzaam was.

In mijn vrije tijd zat ik op molengebied niet stil.

Ik hield mij dan veel bezig met het bezoeken van
molens, het houden van dia-lezingen, het mede
begeleiden van excursies en nog veel meer van dat
soort molenactiviteiten.

Maar mijns inziens het belangrijkste bij dit alles was
toch wel dat ik samen met 9 andere molenliefhebbers
“Het Gilde van Vrijwillig Molenaars” heb opgericht.

Steeds meer molens werden in de zestiger en
zeventiger jaren van de vorig eeuw gerestaureerd,
waarna er in veel gevallen niets mee werd gedaan.
Om er voor te zorgen dat de molenvakkennis niet
voor altijd verloren zou gaan hebben wij tussen 1969
en 1972 het Gilde opgericht; wel hebben we lang
voor erkenning moeten strijden.

Mijn molencarriére kreeg in 1977 weer een nieuwe
impuls toen in Hoofddorp de korenmolen “De
Eersteling” (was tot dan in zeer slechte staat) door de
gemeente werd aangekocht, verplaatst naar een
nieuwe stek bij het Fort en vervolgens grondig werd
gerestaureerd.

Toen men voor deze molen een nieuwe molenaar-
beheerder zocht heb ik mij meteen aangemeld en na
enige strubbelingen werd ik als deeltijd molenaar
aangesteld. Eerst voor één dag per week later voor
vier dagen. Na mijn pensionering mocht ik voor drie
dagen per week deze functie voortzetten en samen
met mijn huidige leerling (die mij binnenkort gaat
opvolgen) hebben we een leuk kleinschalig
maalbedrijf tot stand gebracht.

Nadat korenmolen “De Leeuw” na heel veel
problemen in 1995-'96 gerestaureerd was, vond ik
het leuk om vanuit mijn Aalsmeerse achtergrond ook
hier op gezette tijden als molenaar te fungeren.

Want laten we eerlijk zijn, wie had destijds ooit
gedacht dat onze “‘Leeuw” nog eens grondig
opgeknapt zou worden terwijl hij gedurende vele
jaren, naar later is gebleken, in feite op instorten
stond.

Dick Prins

“Nacht van Aalsmeer”
tijdens Molenweekend Noord-Holland-zuid

Tijdens de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 oktober
zal na een jaar van afwezigheid weer een “nacht van
Aalsmeer” georganiseerd worden. Tijdens de nacht
zullen onze eigen korenmolen “De Leeuw” en “De
Stommeermolen” de hele nacht draaien en geopend
zijn voor publiek.




