Molenexcursie 10 oktober 2009

leder jaar wordt er een gezellige molenexcursie
georganiseerd. Ook dit jaar bezochten we bijzondere
molens met bijzondere molenaars. De trip ging richting
Hoek van Holland en we zouden Schiedam, Monster en
Schipluiden aandoen. Vroeg in de ochtend vertrokken
we met 9 man (8 en 1 vrouw) richting Schiedam. De
“Nolet molen” was de 1°° molen waar we even stopten.
Neze molen is bijzonder, want hij maalt geen graan
Jaar wekt energie op voor de distilleerderij, zo'n
250.000 kWh per jaar. Eigenlijk is het een moderne
energiemolen vermomd in een traditioneel molenjasje.
De molens van Schiedam zijn de hoogste molens van
~Nederland. Bjj “De Nieuwe Palmboom” hangt de stelling
op bijna 17 meter. Daar kregen we naast een lekker
kopje koffie ook een interessante rondleiding. Deze hoge
molens stonden en staan te draaien voor de jenever- en
nu wodkastokerijen van Schiedam. De molenaar had de
molen al opgezeild voordat wij boven waren, Vanaf de
stelling heb je een prachtig gezicht op Schiedam.

De lunch gebruikten we in restaurant EXPO met uitzicht
op de levendige scheepvaart op de Nieuwe Waterweg.
Daarna vervolgenden we de trip richting ‘“de
“‘Nieuwlandse molen”. Voor de verbouwing was dit een
grondzeiler en binnenkruier met scheprad. Door de jaren
heen is de molen grondig veranderd. Door de komst van
glastuinbouw is de molen 5,6 meter verhoogd en kreeg
een stelling. Ook heeft hij tegenwoordig een staart, Het
scheprad is vervangen door een ijzeren vijzel. De
kaningsspil was door middel van een gietijzeren spil

}Iengd en de onderste molenwielen grijpen zo goed in
elkaar dat je echt niets hoort.

De “’s Gravenzandse korenmolen” heeft een vrouwelijke
molenaar. Het spoorwiel is een omgebouwd bovenwiel.
De houten achtkant is gedekt met zinken leien. Helaas
maalt de molen geen graan meer, omdat de buurtsuper
ook diverse meelproducten ging verkopen en zo een
concurrent werd van de molen. De Molen heeft het
uiteindelijk opgegeven. Heel jammer.

De laatste molen die we bezochten was; “De
Korpershoek” te Schipluiden. Hier was vooral de
molenaar zelf een bijzondere man.

Openingstijden: dinsdag: 13.00 - 16.30 uur
zaterdag: 13.00 - 16.30 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel: 0297 346012

Korenmolen De Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer.

Al behoorlijk op leeftijd en niet helemaal mobiel, sprak hij vol
lof over zijn molen. Het was goed te zien dat hij altijd met veel
liefde aan en met zijn molen had gewerkt. Alles was tot in de
puntjes afgewerkt en “gemoderniseerd”. De molenaar maakte
de molen zo dat hij zonder wind toch kon malen en Iuien.

Ook heeft hij het voor elkaar gekregen dat er bij het bouwen
van een nieuwbouwwijk tegenover de molen 100% rekening is
gehouden met de windvang van de molen.

ledereen was geloof ik wel onder de indruk was van deze
molenaar. Ik in ieder geval zeker. Graag had ik nog een uurtje
langer willen blijven, maar helaas aan alles komt een eind, zo
ook aan deze gezellige dag. Speciale dank aan Dick Prins en
Jan Ran die het toch weer voor elkaar kregen deze dag prima
te laten verlopen.

Lieve mensen tot volgend jaar, want ik ga zeker weer mee!

Nicole Linnenbank
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Beste Molenvrienden, december 2009

In de vorige Meel van de Leeuw heeft u kunnen lezen dat
onze voorzitter Paul van der Laarse zich teruggetrokken
heeft uit het bestuur van Stichting Korenmolen De Leeuw.
Op voorstel van een van onze bestuursleden hebben we de
heer Leo Bertoen bereid gevonden tot het bestuur toe te
treden en de functie van voorzitter op zich te nemen. We
ziin erg gelukkig met deze welkome aanvulling van ons
bestuur en met de toezegging dat Leo ook bereid is als
vrijwilliger mee te draaien.

Onderstaand een korte introductie.

Even voorstellen!

Mijn naam is Leo Bertoen, geboren en getogen in Uithoorn.
Daar stond overigens in mijn kindertijd nog een mooie
molen in de Schans (zaadhandel Van Tol, nu
Winkelcentrum Amstelplein). Inmiddels woon ik samen met
mijn vrouw alweer dertig jaar in Aalsmeer.

Na een ambtelijke carriére, o0.a. bij de gemeenten Uithoorn
en Aalsmeer met name op het terrein van de ruimtelijke
ordening, heb ik in de jaren ‘80 een adviesbureau opgericht,
gespecialiseerd in technologiesubsidies. Inmiddels heb ik
mij enige jaren geleden weer verzelfstandigd en ben nu
werkzaam als adviseur ruimtelijke ordening.

Sinds enkele jaren maak ik deel uit van het bestuur van de

Historische Tuin, en dus nu recentelijk ook van het bestuur

van de molen.

Met de beste wensen voor het nieuwe jaaren
tot ziens op de molen,
Leo Bertoen

Tiny bedankt!

Een van onze vrijwilligsters, Tiny Tas heeft na ruim 9 jaar

(daarvoor was haar man jaren actief in de molen) besloten-!

te stoppen. Natuurlijk vinden we dat heel jammer, maar we
hebben begrip voor haar besluit. Vele jaren heeft Tiny
samen met een van ons in het winkeltie gestaan. Ze ziet
dan onmiddellijk wat er moet gebeuren, is altijd bereid iets
extra’s te doen en zorgt er voor dat handdoeken e.d. weer
schoon terugkomen in de molen. Fijn Tiny dat je af en toe
nog wilt invallen als er een van ons niet beschikbaar is.
Graag wil het bestuur je hartelijk bedanken voor je grote
inzet voor ons aller molen.

Jan Ran, secretaris

Vrijwilligers dank-je-wel,

Zaterdag 7 november is de inmiddels traditionele dank-je-
wel bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers die
meewerken om Korenmolen De Leeuw als draaiend
monument te behouden. Niet alleen de vrijwillig
molenaars, maar ook de dames en heren die het winkeltje
bemensen, schoonmaken, klussen, administratie doen,
rondleidingen  verzorgen,  speciale  evenementen
voorbereiden etc. zijn uitgenodigd om na sluitingstijd van
de molen te blijven voor een drankje en hapje, maar
vooral om eens gezellig met elkaar te praten. Het blijft
altijd wel een beetie koud in de molen, maar de grote
opkomst en de warmte van de dampende schalen van de
Italiaanse buffetmaaltijd maakten het al gauw gezellig en
warm. In een korte toespraak zijn alle aanwezigen
geinformeerd over de belangrijke gebeurtenissen van het
afgelopen jaar, maar vooral werd er toch gezellig gepraat,

veel gelachen en heerlijk gegeten. Kortom een geslaagde
dank-je-wel bijeenkomst.

Vrijwilligers gezocht

Het is geweldig dat we met zo'n 20 vrijwilligers de molen
niet alleen draaiend houden, maar dat onze vijff molenaars
er ook voor zorgen dat er bij voldoende wind gemalen
wordt.

Het bestuur vraagt u als donateur om zich aan te melden
als vrijwilliger of met voorstellen te komen om onze
vrijwilligersgroep aan te vullen. Het is geen moeilijk werk
en er wordt slechts 1 x in de vijf weken een beroep op u
gedaan voor een dienst op zaterdagmiddag van 13.00 —
16.30 uur. Aanmelden bij de secretaris: 0297 340358 of e-
mail: janran@xs4all.nl.

Jan Ran, secretaris
Seizoensrecept

Er doen diverse theorieén de ronde over de oorsprong van
oliebollen. Verklaringen ervan gaan zelfs terug naar de
Germaanse tijd en de Middeleeuwen. Voor de liefhebbers
van oliebollen is het leuk om deze verhalen te horen, maar
nog leuker is het om de oliebollen dit jaar weer eens zelf
te gaan bakken. Wel met meel van de molen dan

natuurlijk. En zo moeilijk is het echt niet, zie bijgesloten
recept.

Molens over zee

Een aantal weken geleden was ik in San Francisco en ik
heb daar onder andere het Golden Gate park bezocht.
Aan de westrand van dit gigantische park staan twee
molens die daar aan het begin van de 20° ecuw zijn
neergezet voor het uit de grond omhoog pompen van
water. Een van de molens was zo vervallen dat besloten
is om deze te restaureren. Het leuke is dat de restauratie
wordt uitgevoerd door een Nederlandse molenmaker, te
weten onze eigen molenmaker Verbij uit Hoogmade. De
gigantische kap van de molen is in Hoogmade in elkaar
gezet en vervolgens verscheept naar Amerika. Daar ligt
de kap nu te wachten op plaatsing. Helaas heeft de
economische crisis ook daar toegeslagen,
vanwege financiéle problemen ligt het project nu stil,
Toch ben ik er van overtuigd dat er ooit weer twee
molens over de Noordelijke Pacific zullen uitkijken.

Robert Berkovits, molenaar

Molenpraatje

Een molen is een prachtig gebouw en een ingenieus
instrument. Degenen die geinteresseerd ziin in de
techniek van molens zullen dan ook weten dat ieder
boutje, moertje, latje, touwtjie en steentje in een molen
een speciale naam heeft. Heel belangrijk ziin deze
speciale namen voor molenaars en molenbouwers om
precies aan te duiden waar het nu precies om gaat. Voor
leken zoals ik, die weliswaar met een molenaar zijn
getrouwd maar niets van de techniek van de molen
weten, is het soms onmogelijk een gesprek tussen twee
molenaars te volgen. Zo was het ook toen enige tijd
geleden Robert en Jop bij ons thuis ‘de m n
doornamen’. Na korte tijd haakte ik al af en ging ku..e
zetten, tot ik ineens ‘balk boven de deur hoorde
zeggen. Deze term begreep ik, maar ik kon mij niet
voorstellen dat hier geen speciale naam voor zou zijn.
Misschien gebruikten de molenaars deze term wel om
mij toch een beetie bij het gesprek te betrekken en
nieuwsgierig geworden vroeg ik daarom: ‘Hoe noem je
een balk boven de deur? Robert en Jop barstten in
lachen uit en riepen tegelijkertijd: ‘Balk boven de deur!!!V

Nelleke Spaargaren, redactrice ‘Meel van de Leeuw’

(Fiin dat Nelleke aangeboden heeft de redactie van
“Meel van de Leeuw” over te nemen van de secretaris)




