Molenpraatje

Spreekwoorden

Er zijn veel spreekwoorden waarin molens voorkomen.
Opvallend is dat deze spreekwoorden vaak gebruikt
worden om aan te duiden dat iemand gek is, of oneerlijk.
Neem bijvoorbeeld het spreekwoord: ‘Er is geen
molenaarshaan of hij at wel gestolen graan’. Deze
uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven dat wanneer
ergens op oneerlijke manier wordt gewerkt, het
personeel vaak ook oneerlijk is.

Dan is er ook nog het spreekwoord: ‘Alle molenaars zijn
geen dieven’. Hiermee wordt bedoeld dat niet iedereen
hetzelfde is. Uit deze twee oude spreekwoorden blijkt
dat korenmolenaars vaak als dieven werden gezien.

Vroeger waren veel korenmolens zogenaamde
banmolers. Mensen in een bepaalde regio waren
verplicht hun koren op een door hoger hand
aangewezen molen te laten malen. Over het tarief van
de molenaar kon niet worden onderhandeld. De
molenaar hield als loon een schep van het meel voor
zichzelf. Dit heette het scheploon. Het is begrijpelijk dat
er over de grootte van de schep nogal eens discussie
tussen de molenaar en de aanbieder van het graan is
ontstaan. In Culemborg heeft een dergelijke discussie in
1650 zelfs geleid tot een volksopstand die met inzet van
het leger met harde hand is neergeslagen. Deze
opstand 'is de geschiedenis ingegaan als ‘de
vrouwencpstand’ en is geéindigd doordat de graaf een
tweetal boosdoeners tot de dood heeft veroordeeld.

Wanneer op De Leeuw voor de klant een zak meel wordt
afwogen doen de vrijwilligers er standaard een schepje
bovenop voor de zekerheid!

Fiine
Kerst

en een
Gelukkig
Nieuwjaar

Openingstijden: dinsdag: 13.00 — 16.30 uur
zaterdag: 13.00 - 16.00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel: 0297 346012

Korenmolen De Leeuw is te vinden in
de Zijdstraat te Aalsmeer.

Uit de Winkel

Kerstkransjes

Met bloem van Korenmolen de Leeuw, een beetje boter en
wat suiker maakt u heerlijke kerstkransjes. Veel kinderen
vinden koekjesbakken leuk om te doen. Het wordt nog
leuker om er eerst met hen op uit te trekken en de bloem op
onze molen te komen halen.

Meer informatie over Korenmolen De Leeuw kunt u
vinden op www.molen-deleeuw-aalsmeer.nl
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Van de bestuurstafel december 2012

Beste Molenvrienden,

De laatste bestuursvergadering is hoofdzakelijk besteed aan
de voortgang van de in gang gezette activiteiten op en rond

de molen:

- De investering in de compressor voor het
schoonblazen van de steen- en maalzolder
lijkt zijn vruchten af te werpen. De molenaars

zijn zeer enthousiast.

- Dennis van den Berg is geslaagd voor zijn
proefexamen ‘Vrijwillig Molenaar’ en hij mag
nu opgaan voor het officiéle diploma. Dat zal
begin volgend jaar gebeuren en zijn
instructeurs hebben er het volste vertrouwen
in dat hij zal slagen. Het bestuur wenst
Dennis veel succes.

- De centrumfunctie van de molen: succesvol
waren weer de broodverkoop tijdens de
Corsobraderie 1/9, de verkoopstand van
molenproducten op de regionale markt in
Uithoorn 8/9, de open monumentendag en de
aankomst van Sinterklaas op 17 november.
Ondanks het minder goede weer stond het
Molenplein weer stampvol.

- De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is
gehouden op 6 oktober in de binnentuin van
de Historische Tuin, zodat ook bij slecht weer
de samenkomst zou kunnen doorgaan. De
gekozen oplossing is door de vrijwilligers
enthousiast ontvangen.

Het einde van het jaar is in zicht. Voor Korenmolen de
Leeuw is 2012 een jaar geweest waarin weer veel draaiuren
zijn gemaakt. Dankzij onze vrijwilligers zijn de inmiddels
reguliere activiteiten op de molen soepel verlopen en
kunnen we terugzien op een goed jaar. Het jaar 2013 wordt
een lustrumjaar. Hierover kunt u in deze Meel van de Leeuw

meer lezen.

Ik wil u hartelijk danken voor uw donatie in 2012. Het
bestuur en alle vrijwilligers wensen u prettige Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar en hopen ook in 2013 op uw steun

te mogen rekenen.

Leo Bertoen (voorzitter)

Jubileum: ‘De Leeuw 150 jaar in het centrum’
De historie van onze molen

In 2013 staat Korenmolen De Leeuw 150 jaar op zijn
huidige plaats. Een echte mijlpaal. Onze molen heeft
eerder elders in Aalsmeer gestaan, maar toen zag hij er
heel anders uit. Vroeger was onze molen een grondzeiler
en stond hij langs het toenmalige Molenpad. Het
Molenpad liep evenwijdig aan wat tegenwoordig de Van
Cleeffkade heet en stond daar op een hoek waar nu het
gemeentehuis van Aalsmeer staat.

Op de plaats waar de Leeuw als grondzeiler heeft
gestaan, heeft nog weer vroeger een nog oudere molen
gestaan, namelijk een standerdmolen. Standerdmolens
(ook wel standaardmolen genoemd) zijn het oudste type
windmolens dat we in Nederland kennen en we weten dat
ene Claes Janszoon in 1547 het verzoek heeft ingediend
om een korenmolen op deze plaats te mogen oprichten.
De geschiedenis van Korenmolen de Leeuw is dus ruim
460 jaar oud. Tildens de bouw van het huidige
gemeentehuis van Aalsmeer zijn resten van deze eerste
standerdmolen gevonden. In de raadskelder zijn de
contouren van de fundering met gekleurde steentjes in de
vloer aangebracht.

Deze standerdmolen is rond 1777 vervangen door een
achtkante molen (de huidige vorm van De Leeuw). In 1834
heeft molenaar Teunis den Ouden uit Maassluis de
korenmolen plus een huis in de Zijdstraat voor fl 7.750 ,-
gekocht. Van molenaar Den Ouden is bekend dat hij niet
onbemiddeld was en redelijk succesvol zaken deed.

Met de groei van het dorp kreeg de molen steeds meer te
maken met windbelemmering en Den Ouden heeft in 1863
de molen op het Molenpad laten afbreken om hem op het
erf achter zijn huis aan de Zijdstraat op een 11 meter hoge
stenen molenromp of -voet te herbouwen om voldoende
hoogte te krijgen voor vrije windvang. Zo is 150 jaar
geleden onze molen getransformeerd van een grondzeiler
naar een stellingmolen. In 2013 willen we dit feestelijk
herdenken.

De naam

De molen ontleent zijn naam aan de ‘Hollandse Leeuw’
die in het dorpswapen prijkt. Aalsmeer mag deze leeuw in
haar wapen voeren, omdat het altijd een bezitting van het
Gravenhuis en zijn opvolgers, de Staten van Holland,
Zeeland en West-Friesland is gebleven en nooit is
afgestoten of verkocht aan een adellijke familie of andere
rijkdom.

Meer informatie over de geschiedenis: kijk op www.molen-deleeuw-aalsmeer.nl

Jubileumprogramma
Activiteiten

Een enthousiaste werkgroep is gestart met het
voorbereiden van de festiviteiten.

Vrijwillige molenaars en vrijwilligers hebben voor
volwassenen en kinderen leuke activiteiten bedacht die
op en rond de molen gaan plaatsvinden: rond de langste
dag van het jaar zal de molen 6 dagen en 6 uur (samen
150 uren) non-stop draaien; zijn er rond de molen oude
ambachten ('in een nieuw jasje’), kunnen er poffertjes,
pannenkoeken en brood worden gebakken, worden er
(oude) kinderspelletjes georganiseerd, zijn foto’s en films
van vroeger te zien en worden er’s avonds in de molen
spannende verhalen verteld.

Aan basisscholen zal worden gevraagd mee te werken
de molen vrolijk te versieren met heel veel vlaggetjes.
Zodra de nodige vergunningen verleend zijn, zal meer
informatie over het definitieve programma (ock in de
lokale media) volgen.

Vrijwilligers

Ons lustrumprogramma is een ambitieus programma, de
vele activiteiten worden op dit moment door onze twee
vrijwillige molenaars Nicole Linnenbank en Dennis v.d.
Berg gecoordineerd. Om het totale programma te
kunnen uitvoeren zijn veel vrijwilligers nodig. Alle hulp is
welkom. Niet alleen voor de voorbereiding, maar ook bij
de uitvoering van de feestelijke activiteiten zelf is iedere
helpende hand van harte welkom. Vindt u het leuk om
(een paar uur) mee te werken om dit lustrumi tot een
succes te maken, meldt u zich dan aan en stutr een e-
mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar
LustrumDel eeuw@hotmail.nl

of bel naar Nelleke Spaargaren 06 51950542.




