Meel van de Leeuw nr. 45, nov. 2017

Vraag aan de molenaar: Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:30 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Met enige regelmaat krijgen de molenaars de vraag hoe Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012

het nu precies zit met de stand van de wieken en wat de 5 : Korenmo ['en
‘“De Leeuw”

betekenis ervan is. Daarom een overzichtje hieronder.

Overigens waren dit — vooral in het verleden —
streekgebonden afspraken, waarvan uiteraard de l‘
plaatselijke bevolking op de hoogte was. Ook nu is in ‘
sommige (zuidelijke) provincies de afspraak soms ;
anders.

In Noord-Holland hanteren we de volgende
betekenissen:

Eén van de wieken staat recht ‘
voor de romp van de molen: |
korte rust. De molen staat stil,
omdat er b.v. zeil moet worden
voorgelegd of de molenaar de ‘,
nacht thuis doorbrengt. De boer ‘
kan al snel het koren weer naar
de molen brengen.

; ] Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer
Een van de wieken staat een

wiekbreedte voor dat verticale
punt: de molen staat in de
vreugd. Er is een bijzondere

gebeurtenis aan de orde. De T B De hoofdpiet heeft ons laten weten dat de intocht van
molen draait verder gewoon. Sinterklaas op zaterdag 18 november a.s. zal zijn.
De Sint en zijn gevolg zullen weer graag ‘s middags een
bezoek brengen aan onze molen. We verheugen ons daar
Eén van de wieken staat voorbij natuurlijk weer bijzonder op en hopen dat er veel bezoekers
het verticale punt. De molen een kijkje komen nemen.

staat nu in de rouw. Als er niet ]
gedraaid wordt, blijft de molen
t/m de begrafenis zo staan.

Voor in de agenda:

De molen staat “overhek”, de wieken
diagonaal. Dit betekent: lange rust.
De molen is voor langere tijd buiten

bedrijf en boeren kunnen hun graan

er dus niet laten malen.

| Meer informatie over "De Leeuw” kunt u vinden op:
www.molendeleeuw.nl




Van de bestuurstafel november 2017

In een eerdere uitgave van ‘de meel van de Leeuw’
beschreven we de plannen voor een ambitieuze verbouwing
van onze molenwinkel (en één van de bovenliggende
zolders). Voor de bekostiging van die plannen zijn we in
afwachting van de besluiten die de Gemeente hierover moet
nemen. Tot die tijd kunnen we helaas niet veel anders doen
dan afwachten.....

Molenaar en architect Abel Blom tekende de plannen voor
bovengenoemde verbouwing. In deze uitgave beschrijft hij
hoe hij naast zijn beroep als architect tot het molenaarschap
is gekomen en hoe blijkt dat het molenaarsbloed in zijn
genen moet zitten. In zeer korte tijd heeft hij het diploma
Vrijwillige Molenaar behaald. Daarbij heeft hij veel steun
gekregen van de molenaars van De Leeuw.

In de vorige ‘Meel van de Leeuw’ was molenaar Roosmarijn
van der Geest degene die schreef dat ze naar Ierland gaat
en daar het vak van molenaar verder vorm geeft. Van haar
hebben we in de loop van oktober afscheid genomen.

Met een maalploeg van zes molenaars houden we de Leeuw
op de dinsdag en zaterdag draaiende en wordt er bij
voldoende wind ook gemalen. Een hele uitdaging om binnen
die tijd de voorraad meelproducten op peil te houden en de
mensen die in de winkel aan de slag zijn, voldoende
“inpakwerk” te verschaffen. Vooral als er op zo'n maaldag
weinig wind is, valt dat niet mee. Daarom worden de
plannen om één van de maalkoppels elektrisch te laten
aandrijven verder opgepakt en is er overleg met de mensen
die dat kunnen uitvoeren. De garantie dat de winkel
voldoende voorraad heeft is voor het behoud van onze
klanten natuurlijk erg belangrijk.

Onze molen is ook nog steeds instructiemolen, waar
verschillende molenaars in opleiding hun weg vinden in alles
wat er bij het vak komt kijken en waar zij op enig moment
een landelijk examen in moeten afleggen. Wellicht dat uit
die aanwas weer iemand tevoorschijn komt die op termijn
de maalploeg kan versterken.

Leo Bertoen

voorzitter

Van architect tot molenaar

Na oplevering van een molenmonument aan de Koedood
in Rhoon bij Rotterdam bezocht ik in mei 2013 voor de
eerste keer met speciale aandacht houtzaagmolen “Het
Jonge Schaap” alwaar ik door het molenvirus besmet
raakte.

top van het monument

Inmiddels de 50 gepasseerd - met zachte handjes door
mijn architectenbestaan - toe aan “handenarbeid” in
plaats van “hersengymnastiek”.

Na 20 maanden opleiding ontving ik in september 2015
mijn diploma. Vanaf juli dat jaar was ik iedere zaterdag
molenaar op “Het Jonge Schaap” waarna ik vanaf oktober
dat jaar om de dinsdag onze eigen “Leeuw” zijn rondjes
liet draaien. Vanaf april 2016 vul ik daarnaast mijn
vrijdagen als molenaar op oliemolen “De Bonte Hen”. Op
beide molens aan De Zaanse Schans bestaat een
doorsnee draaidag naast houtzagen en olie slaan uit
mooie verhalen vertellen (verhalen moeten leuk zijn, niet
per definitie waar) aan de vele toeristen die daar langs
komen. Op onze eigen korenmolen staat het maken van
een mooi gemalen product gelukkig centraal.
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De Bonte Hen  Het Jonge Schaap

Aangetrokken door mijn enthousiaste molenverhalen
vinden vele familieleden hun weg naar de molens waarop
ik draai. Niet alleen is mijn zwager Pim in opleiding, wil
mijn neef Matthijs dit ook gaan doen, maar vertelden mijn

ooms

dat mijn overgrootvader (Peppink) meester

molenmaker in Amsterdam was. Hij verplaatste onder
andere “De Blom” en “De Gooyer”. Blijkbaar valt de appel
ook hier weer niet ver van de mij onbekende stam!

Zeer recent brachten Jan Ran en Henk Westerhof de film
“Van Architect tot Molenaar” uit. Hierin wordt in een ruim
kwartier mijn verhaal door hen uit de doeken gedaan.

Film opnamen zijn van mij gemaakt in de drie molens
waar ik het molenaarsvak uitoefen:

Houtzaagmolen Het Jonge Schaap,
Oliemolen De Bonte Hen en
Korenmolen De Leeuw.

Abel beoordeelt de fijnheid van het meel




