Al deze molens zijn zelfzwichtend en zelfkruiend uitgerust.
De stellingen zijn wat eng smal, slechts 85 cm breed.
Echter voldoende toegankeliik om de vang en
zwichtinstellingen te bedienen. Onderhoud aan de wieken
gaat middels een hoogwerker.

Deze drie genoemde molens zijn met prachtige
Victoriaanse  aandrijvingen  (gietijzeren  tandwielen)
uitgerust. Gedurende mijn laatste bezoek in 2017
draaiden de eerste twee molens met drie koppels, één
molenaar en een hulpje. Ook Engeland als molenland is
de moeite waard.

Rest mij te zeggen: Ik voel mij een rijk man onder
molenaarsters en molenaars van onze groep.
(De volgorde vrouw > man is op aanwijzing van Paulus)

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:30 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012
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Locatie: molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer

Uit de winkel

Wij nodigen u van harte uit om eens in de molenwinkel langs
te komen en daarbij te ontdekken welke cake- en
koekjesmixen we naast het reguliere meelaanbod in de
schappen hebben staan.

Namens alle medewerkers wensen we u verder een heel
geslaagd “bakjaar” toe! Uiteraard in goede gezondheid.

En als u toch in de winkel bent ga dan ook eens naar boven,
vooral als er gemalen wordt, om te zien hoe het meel dat u
misschien al vele jaren bij ons koopt wordt geproduceerd.

Meer informatie over “"De Leeuw” kunt u vinden op:
www.molendeleeuw.nl
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Van de bestuurstafel december 2017

In de laatste bestuursvergadering heb ik aangegeven mijn
functie als voorzitter van de Stichting Korenmolen De Leeuw
per 1 januari 2018 neer te leggen. Daar waren verschillende
redenen voor, waaronder het feit dat naast mijn reguliere
werk het voorzitterschap van de Historische Tuin volgend
jaar extra veel tijd zal vragen. Verder bleek ten aanzien van
de mooie (ver-)bouwplannen van Abel Blom maar weer eens
dat ambtelijke molens lang niet zo snel draaien als onze
korenmolen. Ook bleek het lastig om de neuzen van alle
vrijwilligers dezelfde kant op te krijgen m.b.t. de plannen die
voor de winkel en/of uitbreiding van het assortiment werden
ontwikkeld.

Daarnaast is het ook goed om na ruim acht jaar “vers bloed”
in het bestuur te halen. Nu is het niet mijn stijl om de boel
zo maar de boel te laten. Om toch de voortgang van een en
ander zeker te stellen, heeft bestuurslid Mathijs van Gaalen
zich bereid verklaard om “technisch voorzitter” te worden.
Zo kan worden gezocht naar een geschikte vervanger
zonder dat eventuele ontwikkelingen in het gedrang komen.

Al met al kan ik terugkijken op een mooie tijd. Dat kon vooral
ook door steun van medebestuursleden, molenaars en de
vele vrijwilligers. Activiteiten op markten, tijdens de intocht
van de Sint en vooral het “Flowerfestival” springen daarbij
direct in het oog. Veel minder opvallend werk is, zeker ook
met hulp van bovengenoemden, gerealiseerd. Hierbij denk
ik aan de onderhandelingen met onze nieuwe buren over
aantasting van het recht op vrije windvang. Overigens is
een groot aantal van diezelfde nieuwe buren donateur
geworden! Ook het 150 jarig bestaan met alle daarbij
behorende activiteiten was een belangrijke mijlpaal in het
bestaan van de molen.

Natuurlijk zijn er ook de jaarlijks terugkerende evenementen
als de intocht van Sinterklaas en het Flowerfestival met de
beschilderde zeilen op de molen. Al die activiteiten
bevestigen de centrumfunctie van molen ‘De Leeuw’ en
zorgen ervoor dat ook als de molen niet draait het een
“levend monument” is.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om een ieder een
heel gezond 2018 toe te wensen.

Voor het overige: Ik hoop van harte dat het u allen — en
in het bijzonder ‘De Leeuw’ — goed gaat!

Leo Bertoen

(scheidend) voorzitter

Jan van der Neut vertelt:

In 2011 ben ik door Jan Ran spontaan naar de molen
gelokt voor een introductie tot vrijwilliger, met het
vooruitzicht om later op een zaterdagochtend rondgeleid
te worden door één van de molenaars. Ik heb ooit eens
eerder een rondleiding gehad op de molen “De Btkkers
Mélle” in Olst. Een uiterst waardevolle ervaring. Ik was
dus enigszins voorbereid en heel benieuwd. Het leek mij
als gepensioneerd techneut heel aantrekkelijk om zo'n
cursus molenaar te gaan volgen.

Toen kwam de negatieve tijding van het Gilde:” Voor de
opleiding tot molenaar, kan Het Gilde een kandidaat MIO
(Molenaar In Opleiding), van 75+ niet verzekeren”.
Meeliften zou kunnen in mijn geval, maar verder tra-la-la,
alles op eigen risico.

Gaandeweg in de tijd op de molen De Leeuw kreeg ik
toch het gevoel, dat er achter de schermen instructies
zweefden, die strikt genomen betekenden dat ik eigenlijk
alleen mocht meelopen en kijken. Want ik was een
vrijwilliger zonder verzekering, geen echte MIO-status dus
en moeilijk passend in de vorm die men kennelijk gewend
was. Op zich goed te begrijpen, maar wel een
onaangename verrassing toen.

Het verlossende woord: de gemeente Aalsmeer gaf de
verzekeringsredding. Namelijk: alle vrijwilligers voor
activiteiten binnen deze gemeente zijn als zodanig volledig
verzekerd.

Het was nu aan mij om door te stoten in de spannende
wereld der molenaars! Jan, met de lange achternaam is
dat gelukt en hoe. Meelopen en praktische kennis opdoen
op zaterdagen ging er soms wat vrijblijvend en warrig aan
toe. Begrijpelijk, want de zaterdagen waren toen nog de
enige mogelijkheid van de week dat er gemalen
moest/kon worden voor de winkel.

Toen kwam mijn kans: Chris zou om de week op dinsdag
de molen gaan bemannen als molenaar van dienst. U
raadt het al, ik werd vanaf dat moment zijn titelloze
assistent, uitgedost in een kakelnieuwe beige overall en
bijbehorende veiligheidsschoenen. Chris heeft mij alles
geprobeerd aan te leren en is nog steeds mijn steun en
toeverlaat in alles wat met molens te maken heeft.
Ondanks mijn uitspraak: “ik kan alles, maar niks echt
goed”, heb ik toch een bijzonder vrijwilligersbestaan op
onze molen.

In de jaren die volgden heb ik Hans, Ardy, Simone, Abel
en Roos en nog wat andere onvoltooide grootheden als
MIO bij ons op de molen zien komen. De genoemde vijf
zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd. Ardy, het
enfant terrible, op dinsdag 10 oktober 2017. Proficiat fijne
vriend.

Nu heb ik met Chris, Abel en Simone op de dinsdagen een
waardig molenaarsbestaan. We vullen elkaar aan, drijven
de spot met burgerlijke zaken en bespreken zaken die wel
en niet zouden kunnen binnen onze gemeenschap.
Voorbeeld: “Daar kun je je een buil aan vallen”.
(doordenkertje).

Laat ik Truus, Johan en Hans van de molenwinkel niet
vergeten. Alle dinsdagen aanwezig, jawel. Zij zijn de
opdrachtgevers voor het builen en mixen in
grootverpakking.

Ik ben verslaafd molenliefhebber geworden, althans zo zie
en ervaar ik het, met voldoende ruimte voor mijn andere
technische hobby’s en het bezoeken van andere molens.
Met de kennis die ik nu heb verworven is het goed toeven
op andere molens, dat zult u begrijpen.

In 2016 en 2017 bijvoorbeeld, wist ik - op uitnodiging — in
Engeland diverse korenmolens te bezoeken. Graag noem
ik de nog werkende Heckington molen met acht wieken,
de Maud Foster in Boston met vijf wieken en de Sibsey
Trader met zes wieken.




