Stichting korenmolen ‘De Leeuw” is in deze moderne tijd
toch ook nog lid van het korenmolenaarsgilde. Niet meer
om er voor te zorgen dat weduwen van korenmolenaars
niet onverzorgd achterblijven, of om religieuze
verplichtingen te moeten nakomen natuurlijk. Het huidige
gilde is bedoeld om de kwaliteit van het maalproduct te
bewaken. Daartoe moeten we jaarlijks een graan- en
meelmonster aanleveren dat uitgebreid wordt gekeurd.
Daarnaast is het verplicht dat minstens één molenaar de
opleiding tot korenmolenaar van dat gilde heeft gedaan.
In het geval van ‘De Leeuw’ zijn er zelfs drie molenaars
gecertificeerd. Dat betekent dat we het officiéle schild op
de molen mogen voeren en we de verpakkingen van het
AKG mogen gebruiken voor de verkoop van ons meel.

! Ambachtelijk
Forenmolenaars Cilde §

Het Gilde hanteert nog wel in zekere mate een
leeropbouw zoals dat vroeger gebruikelijk was. Eerst
wordt men aspirant-lid en na een ballotage, waarbij de
korenmolenaar een proeve van bekwaamheid aflegt, is
verdere groei tot ‘gezel’ of later zelfs ‘meestermolenaar’
mogelijk.

Op ‘De Leeuw lopen er inmiddels twee gezellen rond.

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:30 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012

Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer

Uit de winkel

Bent u een beginnende thuisbakker?

In dat geval kunt u gebruik kunnen maken van ons
“probeerpakket”. Een pakket met verschillende soorten
mengsels. Zo ontdekt u mogelijk het zelfgebakken brood dat
het best bij u past.

Let u wel op: tijdens de verbouwing verkopen we het meel
niet in de molen zelf, maar op een andere locatie.

Begin oktober hopen we u weer in de vernieuwde
molenwinkel te kunnen ontvangen!

Meer informatie over “De Leeuw” kunt u vinden op:
www.molendeleeuw.nl
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Voor velen van u zal bij het verschijnen van deze Meel van
de Leeuw de vakantie er weer op zitten.

Na een lange periode van goed en zelfs heel warm weer
gaan we met frisse moed aan de slag. Dat geldt zeker voor
de mensen die juist in deze maand te maken hebben met
de verbouwing van molen '‘De Leeuw’. De plannen waar nu
al een paar jaar over gesproken werd, worden nu dan toch
eindelijk gerealiseerd.

Voor een belangrijk deel daarvan is de gemeente de
opdrachtgever en zal de winkelruimte worden veranderd en
opgeftist. Verder wordt op andere verdiepingen van de
molen gewerkt aan een ruimere opzet van de ruimte waar
het gemalen meel in zakken of zakjes wordt verpakt.

Wat de inrichting van de molen betreft komen de
opdrachten van het bestuur van de molen zelf, Uiteraard
hebben daar veel belanghebbenden hun aandeel in gehad
en zonder die te kort te willen doen, gaat veel dank naar
één van onze molenaars Abel Blom.

De ontwerpen voor deze verbouwing en de technische
consequenties daarvan heeft hij als architect voor ons
bedacht en uitgewerkt. Mooi dus dat al die plannen en
plannetjes nu dan toch worden uitgevoerd. Paul Rijkers
heeft als korenmolenaar een belangrijke bijdrage geleverd
aan het functionele deel van de herinrichting.

Natuurlijk zullen we aan de nieuwe situatie moeten wennen.
Een aantal zaken zal anders gaan dan ze al jaar en dag
plaatsvonden, maar ik ben er van overtuigd dat met de inzet
en betrokkenheid van onze vrijwilligers ook dat zal lukken.

We hopen de klanten onder u binnenkort in de vernieuwde
molenwinkel te mogen ontvangen en ons enthousiasme over
het geheel met u te delen.

Verder denken we na over met welke producten we het
aanbod nog kunnen uitbreiden. Naast streekproducten zijn
enkele molenaars al druk doende om nieuwe broodmixen uit
te proberen.

Uiteraard is ieder ook van harte welkom om bij de
heropening gewoon een kijkje te komen nemen.

Tot ziens dus.

Mathijs van Gaalen

voorzitter

21 juli Sint Victorsdag

Hoewel Sint Victor veel minder uitbundig wordt gevierd
dan Sint Nicolaas, is vooral de eerste genoemde voor veel
korenmolenaars geen onbekende.

Het is namelijk de beschermheilige van de koren-
molenaars. Om te weten te komen hoe Victor van
Marseille patroonheilige is geworden, moeten we een
aardig eindje terug in de geschiedenis.

Hij leefde in de derde eeuw en behoorde tot een
aanzienlijke familie uit Marseille. Hij diende in het
Romeinse leger van keizer Maximianus (286-308).

In het boek “De Molen in ons Volksleven” lezen we: “Als
Christen zocht Victor in zijn woonplaats gevangenen op.
Hij troostte ze en moedigde hen aan in hun geloof.

Het gevolg was dat hij zelf in de gevangenis terecht kwam.
Maar hij wist ook zijn bewakers tot het Christendom te
bekeren.

Als straf werd hij voor het altaar van Jupiter gebracht en
hij werd geacht daar eer aan te bewijzen door daar te
offeren. In plaats daarvan schopte Victor tegen het beeld
dat vervolgens in gruzelementen viel. Maximianus ontstak
in woede en liet de voet waarmee Victor tegen het beeld
had geschopt, afhakken. Daarna werd hij aan de staart
van een hollend paard gebonden. Victor onderging deze
martelingen zonder de minste aarzeling, wat de woede
van de keizer nog vergrootte.

Tenslotte werd Victor veroordeeld om tussen twee
molenstenen te worden verbrijzeld”.

Toen de handkorenmolen
weigerde - volgens een
andere lezing brak een
molensteen doormidden -
werd het hoofd van Victor
plat gedrukt en tenslotte met
het zwaard eraf geslagen.
Toen hij dan eindelijk stierf,
zouden volgens de legende
engelen hebben gezongen
“Gij hebt overwonnen,
gelukzalige Victor, gij hebt
overwonnen.”

Al in de Middeleeuwen waren er in veel steden
korenmolenaars verenigd in een gilde (of ambacht).
Zo'n gilde stond dan onder toezicht van de stedelijke
overheid. Die gildes werden vrijwel altijd naar Sint Victor
genoemd. Zo'n gilde had naast een godsdienstige ook
een maatschappelijke functie. Niet alleen molenaars
waren lid maar ook hun knechten en hun vrouwen.
Ieder was verplicht een financiéle bijdrage aan het gilde
te leveren. Het altaar dat zo'n gilde in de kerk had,
moest zorgvuldig worden onderhouden.

In de 15e eeuw
zien we al
afbeeldingen van
St. Victor met een
zwaard in de ene
en een molen in
de andere hand.

In veel steden en dorpen heeft een molen gestaan met
de naam St. Victorsmolen.

In 1685 werd een korenmolen met die naam gebouwd
in Amsterdam. De molen heeft er gedraaid tot die in
1998 werd gesloopt. In de muur van de
brandweerkazerne die er nu staat, is nog een steen van
de betreffende molen ingemetseld.

Onderstaande foto is in 1894 gemaakt.




