Mot in de molen

Vraag er de molenaars van de Leeuw maar eens naar:
wat doe je aan de meelmot?

Grote kans dat er lange verhalen los komen over schoon-
maken, poetsen en boenen van alle onderdelen die bij het
malen en builen (bloem maken) aan de orde zijn. Wat is
dan het probleem?

Wij hebben in feite geen echte last van de meelmot zelf,
ware het niet dat elk vrouwtje maar liefst meer dan 100
eitjes per keer legt en in haar leven zo’n 500 eitjes.

En precies de larven die zich na circa drie maanden uit
die eitjes ontwikkelen, geven problemen. Die leven van
allerlei voedingsmiddelen, waaronder meel en bloem. Ze
maken spinsels waarbij het meel samenklontert en dat is
geen prettig gezicht in het meel dat men koopt.

Eenmaal volwassen larven verlaten hun voedselbron en
verstoppen zich in kieren en naden.

De grauwe meelmot (£phestia kuhniella), soms ook
grijze meelmot of kortweg meelmot genoemd, is een
soort die oorspronkelijk uit India komt, maar zich sinds
1877 heeft gevestigd in Europa.

Het is er de molenaars dus alles aan gelegen om dit
diertje met hand en tand te bestrijden. Dat gebeurt door
na elke maaldag alles op de steen-, maal- en vulzolder
grondig schoon te maken en te stofzuigen. Dat gebeurt
ook in de winkel.

Gelukkig krijgen we binnen de molenwereld regelmatig
complimenten over hoe schoon de molen is. Anderzijds
is het de zeer ondankbare taak van onze hoofdmolenaar
om de andere molenaars scherp te houden en veelvuldig
te wijzen op het belang van al die schoonmaakuren.

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012

Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer

Uit de winkel

Zoals elders in de Meel van de Leeuw al is te lezen is het
sinds kort mogelijk om naast onze eigen meelproducten nu
ook streekproducten te kopen.

Op een speciale tafel etaleren we in de komende periode
verschillende potten honing, flesjes bier en natuurlijk het
meel van het graan uit de natuurpolders.

Een goede reden om nog weer eens een keer bij de molen
langs te komen.

Verder hebben we een stevig tekort aan vrijwilligers. Loop
eens binnen bij de molen. Zie bovenstaande openingstijden.
Heeft u belangstelling: we laten u graag de molen zien.

Meer informatie over “"De Leeuw” kunt u vinden op:
www.molendeleeuw.nl
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Van de bestuurstafel oktober 2019

Beste lezer,

Binnen het bestuur wordt al een langere tijd nagedacht over
de mogelijkheden om onze molen meer onder de aandacht
te brengen.

Een vaste groep klanten weet de weg naar de Leeuw goed
te vinden, maar we kunnen nog best wat meer aanloop
gebruiken! Zeker nu een maalkoppel elektrisch kan worden
aangedreven en de winkel daarmee verzekerd is van
voldoende voorraad, is uitbreiding van de klantenkring heel
wenselijk en ook goed mogelijk. Daarnaast proberen we
ook het assortiment uit te breiden, zodat het totale aanbod
voor meer mensen aantrekkelijk wordt.

Een ander aspect waar we onze aandacht op richten is het
bezoek aan de molen. Regelmatig ontvangen we al toeristen
en worden we door scholen benaderd met de vraag of we
voor een rondleiding kunnen zorgdragen. Dat was tot nu toe
vooral de taak van één van de molenaars in samenwerking
met Jan Ran. Ook dat aspect van ons monument willen we
uitbreiden. Dat doen we door te spreken over samenwerking
met andere belanghebbenden in Aalsmeer met de blik
gericht op de opening van het nieuwe “Floriworld” midden
volgend jaar.

Toeristen uit met name Amsterdam zullen in grote getale dit
evenement komen bezoeken. Mogelijk kunnen we er in
Aalsmeer een graantje van mee pikken en de bezoekers
laten genieten van wat wij in onze gemeente zoal te bieden
hebben.

Wel hebben we daar vrijwilligers voor nodig die zich willen
inzetten bijvoorbeeld als molengids (uiteraard na daarvoor
de nodige informatie te hebben gekregen).

Maar zeker ook in de winkel en op de vulzolder komen we
nog menskracht te kort.

Dat we verder ook nog op zoek zijn naar een voorzitter die
invulling wil geven aan het aansturen van genoemde
activiteiten is al vaker aan de orden gekomen.

Bent u die persoon of weet u iemand die daar geschikt voor
is? We horen het bijzonder graag.

Namens het bestuur:
Mathijs van Gaalen

Graan uit de natuurpolders

Sinds kort verkopen we in de molen meel dat we malen
van graan uit de natuurpolders nabij het dorp
Zevenhuizen (bij Rotterdam). De Hennipgaarde is
eigendom van het Recreatieschap Rottemeren. Dit
recreatieschap was van plan om een groot recreatiepark
op te zetten in dit gebied. Bewoners van Zevenhuizen
hebben toen gevraagd of zij het gebied mochten
ontwikkelen tot natuurpolders.
- R Wel bouwde het Recreatie-
A schap midden in dit terrein
een “natuurspeelplaats”,
waar kinderen zich kunnen
vermaken met kruipen
door tunnels, lopen over
hangbruggen van wilgen-
tenen en betonnen pijpen
en kunnen varen met een
viot.

De stichting natuurpolders beheert het gebied met
ambitieuze uitgangspunten:

"De gronden op natuurijjke wijze beheren, gericht op het
herstellen en versterken van de diversiteit aan flora en
fauna. Er wordt ingezet op natuurfjjke landbouw, waarbjj
zoveel mogeljjk gebruik wordt gemaakt van de natuurijjke
vruchtbaarheid van de bodem en het natuurljjk vermogen
van het ecosysteem om zichzelf in evenwicht te houden.
Men gebruikt daarom geen kunstmest of chemicalién”.
En nu we er ook daadwerkelijk graan van betrekken een
mooie gelegenheid om er eens een kijkje te nemen.
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Op De Leeuw malen we meel van een mengsel van twee
oude tarwerassen: Lavett en Lennox. De velden waar
die granen groeiden, waren nu leeg. Wel zagen we hoe
op andere plekken zomertarwe werd verbouwd. Het
ging om het ras Nobless en Emmer. Beide hebben
ongeveer de beschikking over een akker ter grootte van
twee voetbalvelden. Opvallend is dat er om de akkers
veel ruimte is vrijgelaten voor wilde akkerplanten.
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Ook de diversiteit aan akkers en de begroeiing daarvan
valt op. We zien akkers met wilde bloemen. Eveneens
velden met de naam “Salicetum” (wilgenarboretum),
waar een levende verzameling van verschillende soorten
wilde wilgen groeien. De wilgentenen werden vroeger
benut wvoor het vilechten van manden en
terreinafzettingen. Ook is er een heuse “mandengriend”,
vormgegeven als een voormalig mandenwilgennatuur-
landschap.

Telkens is er in het landschap ruimte gelaten voor
plekken met bloemen, wilde planten en zelfs een paar
schapen.

Het is er prima toeven bleek ob deze hete dag.




