De groep is inmiddels voor een kennismaking bijeen
geweest en de ideeén voor diverse activiteiten viogen ons
om de oren. Er zal o.a. met leer gewerkt gaan worden, er
worden koekjes gebakken, er wordt geknutseld,
gymlessen gegeven en een Kanjertraining georganiseerd.

Stapelbedden

De deelnemers aan de reis kregen het verzoek zich in te
zetten voor het inzamelen van gelden voor nieuwe
stapelbedden.

Goede nachtrust is heel
belangrijk voor ieder mens.
Zeker voor kinderen die
nog zoveel te leren hebben
op school. Uitgeslapen
kinderen kunnen zich beter
concentreren, waardoor ze
betere leerprestaties kun-
nen leveren, wat direct
effect heeft op hun
toekomst.

De kinderen van de basisschool slapen in stapelbedden in
huisjes die gebouwd zijn in wooncirkels. Er zijn vier
wooncirkels bestaande elk uit vijf slaaphuizen en een
badhuis. In de vier wooncirkels slapen de kinderen van de
basisschool onder toezicht van “huismoeders”. Op de
middelbare school slapen de leerlingen in slaapzalen, ook
hier onder toezicht van huismoeders bij de meisjes en
huisvaders bij de jongens.

Huidige-situatie

Veel van de bestaande stapelbedden zijn al 20 jaar oud
en nodig aan vervanging toe. De bedden zijn al diverse
keren gerepareerd, maar het binnenwerk is stuk,
waardoor reparatie niet meer mogelijk is. De lengtemaat
van de oude bedden was toentertijd nog 1,80 meter, maar
dat is voor de huidige maatstaven te kort.

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012

Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer

Wat zal er concreet gedaan worden?
Het aankopen van 100 nieuwe stapelbedden voor 200
weeskinderen.

Kosten

De bedden kosten UGX 320.000 per stuk, dat komt neer op
€ 80,-. Er zijn ongeveer 100 bedden aan vervanging toe.
Totale kosten € 8.000,--.

Wilt u een bedrag doneren ten behoeve van de
stapelbedden? Uw hulp is van harte welkom! Voor meer
informatie over Kinderhulp Afrika: www.kinderhulp-afrika.nl.
Rekeningnummer NL43 INGB 0000 0050 66 t.n.v:
St. Kinderhulp Afrika onder vermelding van ‘stapelbedden’.
BIC/SWIFT code INGBNL2A

De kosten van de uitgave van deze "Meel van de Leeuw”
worden particulier gesponsord.
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Deze eerste Meel van de Leeuw van 2020 is een bijzondere
uitgave.

Meestal schrijven we over zaken die direct met het malen
van graan of met de molen te maken hebben. Soms over
wat onze vrijwilligers voor de molen doen of wat hen
motiveert om zich zo intensfef voor ‘De Leeuw’ in te zetten.
In deze Meel van de Leeuw lichten twee van onze
vrijwilligers toe waar zij zich naast al dat molenwerk ook
voor inzetten. Aan het woord zijn Annigje Leighton en Nicole
Linnenbank:

Als u de laatste weken in de molen bent geweest heeft u op
de tafel met streekproducten een doos zien staan met erop
foto’s van de vrijwilligers Annigje en molenaar Nicole. Zij
vertrekken binnenkort naar Oeganda voor een workshop-
reis op de Children's Welfare Mission van Stichting
Kinderhulp Afrika. De doos is bedoeld voor bijdragen aan
het project.

Van kansarm naar
kansrijk
Weeskinderen in
Oeganda kunnen niet
zonder onze hulp.
Daarom zet
Kinderhulp Afrika zich
{ al meer dan 30 jaar in
voor deze
weeskinderen.

In Nederland doen zij dat door mensen te informeren over
deze kinderen, maar ook door sponsors en vrienden voor
hen te vinden om hen te ondersteunen.

Children’s Welfare Mission

In Oeganda is in de afgelopen jaren een volledige campus
gerealiseerd waar kinderen wonen en studeren. Als de
kinderen aankomen gaan ze eerst zeven jaar naar de lagere
school en vervolgens stromen ze door naar de middelbare
en/of vakschool.

Ze blijven onder de zorg van de Mission totdat ze zelfstandig
in de samenleving kunnen functioneren en in hun eigen
levensbehoeften kunnen voorzien.

Het is belangrijk dat de kinderen naast onderwijs,
liefdevolle zorg, voldoende eten en betrouwbare medische
zorg, een plek hebben waar ze zich thuis voelen.

Samen met de medewerkers en de onderwijzers wordt
ernaar gestreefd de kinderen een warm sociaal leven te
geven, waarin maatschappelijke normen en waarden
gehanteerd worden. In de vakanties gaan de kinderen
terug naar hun voogden in de dorpen waar zij vandaan
komen, zodat ze verbonden blijven met hun stam en
cultuur.

In 1987 werd gestart met het helpen van de eerste
weeskinderen. Wat later werd land aangekocht in
Oeganda waarop de eerste voorziening werd gebouwd.
Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd die
ruimte biedt aan 865 kinderen, die basis-, middelbaar en
beroepsonderwijs, huisvesting, maaltijden, medische en
geestelijke  verzorging  ontvangen. Ongeveer 100
Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en
bieden hen een prettige en veilige leefomgeving.

Elk jaar wordt een nieuwe groep weeskinderen ver-
welkomd. Velen van hen verloren hun ouders aan aids,
malaria of andere ziekten. Deze kinderen worden door
familie of dorpsbewoners aangemeld. Na gesprekken en
nader onderzoek wordt een aantal weeskinderen
aangenomen. Ook komt er een aantal betalende kinderen
uit de omgeving, die door betaling van schoolgelden
bijdragen aan de zorg voor de weeskinderen.

Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders
in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en
onderwijzen, maar ook om relatie met het kind te leggen.
Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de
wereld die mij kent en die van mij houdt. Vanuit die
gedachte is het idee ontstaan om deze reis te organiseren.

wi B THIT™

Ons eerste contact

In 2012 kwam een groep kinderen voor drie maanden
naar Nederland om door het geven van concerten door
heel Nederland geld in te zamelen voor een nieuwe
keuken op de Mission. Deze kinderen werden
ondergebracht bij Aalsmeerse en Kudelstaartse gezinnen.
Twee meisjes vonden onderdak in het gezin van de zoon
en schoondochter van Annigje Leighton. Ze draaiden mee
in het gezin en kwamen ook aan het eind van de oppasdag
gezellig bij oma en opa mee-eten. Het contact met o.a.
deze meisjes is al die tijd in stand gebleven.
Toen Nicole, die eerder in Ghana actief was, de
voorgaande verhalen hoorde was ook zij meteen
enthousiast voor deelname aan deze bijzondere reis.

De Reis

De 12 deelnemers aan de groep zullen hun talenten gaan
inzetten voor de kinderen op de Mission in Namugongo,
niet ver van de hoofdstad Kampala. Iedereen heeft wel
een hobby die gedeeld kan worden met anderen. Er zullen
workshops gegeven worden met een aantal klassen van
de basisschool. De deelnemers betalen zelf de reis- en
verblijfskosten.




